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     Ebm                 Cb 
O, gelukkig is wie niet luistert 
        Db           Bbm 
Naar de raad van goddelozen. 
            Ebm              Cb 
En niet wil horen bij wie bespotten 
             Db                 Bbm 
Maar steeds vreugde vindt in uw wet. 

  Ebm     Gb   Abm     Cb 
Dag en nacht denk ik aan U, 

 Ebm  Gb     Abm    Bb 
Overdenk ik wat U zegt. 

 Ebm     Gb    Abm        Cb 
Als een boom, die diep geworteld is, 

 Ebm      Gb     Abm    Bb 
Waar het water stroomt. 

Cb                           Ebm 
Als die boom zo ben ik en ik sta hier. 

 Cb                           Ebm 
Ik herken het kenmerk van uw leven. 
Cb                              Ebm 
Alles wat ik aanraak draagt het teken, 
Cb                            Ebm 
Alles draagt het teken van uw zegen: 

         Cb                 Ebm  - Db 
Het is vruchtbaar, o vruchtbaar… 

              Ebm                 Cb 
Maar als een speelbal van wind en water 
      Db                 Bbm 
Is de mens die zelf zijn weg kiest. 
            Ebm                      Cb 
Wat hij ook voortbrengt, het zal verwaaien, 
          Db                  Bbm 
Maar wie God kiest blijft overeind. 

 Ebm                                          Abm7  Ebm 
U blijft in mij, ik blijf in U – zo ben ik vruchtbaar! 

                                             Abm7   Ebm 
Ik blijf in U, U blijft in mij – zo ben ik vruchtbaar! 

                                               Abm7   Ebm 
Ik hoor uw woord en onderhoud het – en ik ben vruchtbaar. 

                                            Abm7  Ebm 
U koos mij uit en gaf de Geest – zo ben ik vruchtbaar.


